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Michael Kühnen 
  

De tweede revolutie 
Deel I: Geloof en strijd 

  
Deel 2 

  
  

WAAROM NATIONAAL SOCIALISME 
  
De wereld is verbaasd:  
    
35 jaar na de vernietiging van het Groot-Duitse Rijk, na steeds nieuwe golven van 
heropvoeding, na het verbieden van de NSDAP, zijn er weer jongeren in Duitsland 
die hakenkruisachtige armbanden dragen en verschijnen met zwarte of bruine 
shirts, zwarte broeken en jacquetlaarzen: 
  
Jonge strijders van het Actiefront van de nationaalsocialisten, Hamburg, 
Antikomintern-Jugend, Hannover, 
Nationaal Revolutionair Arbeidersfront, Bremen of 

van de Kampfgruppe Großdeutschland, Frankfurt, om maar een paar namen te 
noemen. 

  
De brave burger is verbaasd:  
    
Hoe kunnen deze jonge "mafkezen" opgewonden raken over het 
nationaalsocialisme? Ze moeten het te goed hebben? Ja, onze jonge kameraden 
hebben het echt te goed in dit systeem:  
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Ze komen bijna allemaal uit arbeidersgezinnen, zijn zelf leerling met weinig geld, 
kunnen geen stageplaats vinden, zijn werkloos of ontslagen vanwege hun houding! 
Maar vooral: 
    
Ze zien geen kans om vooruit te komen in een systeem waar afkomst en rijkdom 
zwaarder wegen dan prestaties, waar handenarbeid in laag aanzien staat en een 
basisschoolleerling als vuil wordt behandeld. Ze hebben voortdurend problemen 
thuis en worden opgejaagd door de politie als ze hun partijkleur dragen. Ze zijn op 
16- of 17-jarige leeftijd vaker gearresteerd dan de gemiddelde Filistijn in zijn hele 
leven. En waarom dit allemaal? Wat antwoorden de jongens als je het ze vraagt:  
    
"Waarom zijn jullie nationaalsocialisten? Jullie doen het prima."  
    
Vaak hebben ze het antwoord niet: 
    
Ze zijn daar met hun hart, met hun jonge, vurige en gelovige harten!  
    
Ze willen een beter Duitsland!  
    
Ze willen een thuisland, geen technocratisch gecontroleerde, materialistische 
betonnen woestijn!  
    
Je kunt het misschien niet in woorden uitdrukken, maar dat is het sleutelwoord:  
    
THUIS!  
   
En er is er nog een:  
    
HAAT!  
    
Haat tegen de burgerlijke, leugenachtige wereld die hun toekomst steelt! 
    
Haat tegen de staatsbeschermers die zestienjarigen door de straten van grote 
Duitse steden jagen!  
    
Haat tegen de vijanden en verraders die Duitsland uitbuiten als een vreemde 
kolonie omdat ze zich geen Duitser kunnen voelen!  
    
Ze begrijpen niet dat communisten in deze staat de vrijheid van de gek hebben en 
dat ze zelf vervolgd worden. Ze begrijpen een heleboel dingen niet in deze 
geldbuideldemocratie - daarom zijn ze nationaalsocialisten! 
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En dan zijn er nog de oude mensen. Ook zij zouden het zo goed doen in dit 
systeem 
:     
Ze kregen een lager salaris omdat ze in de Waffen-SS dienden, ze werden 
gemarteld door bezettingssoldaten omdat ze functionarissen waren van de 
nationaal-socialistische beweging. Hun gezondheid werd geruïneerd door de ijzige 
woestenij van de dwangarbeiderskampen in Siberië of door de martelpraktijken 
van de Westerse heropvoedingskampen! Decennialang hebben ze moeten 
aanhoren hoe alles waar ze in hun jeugd in geloofden, waar ze voor vochten en 
leden, waar hun vrienden en kameraden voor stierven, belachelijk werd gemaakt, 
bespot en vervolgd. Ze staan aan de verliezende kant van de wereldgeschiedenis, 
maar ze zijn trouw gebleven en nu staat er eindelijk - dat hadden ze niet durven 
hopen - een nieuwe generatie op die de oude vlaggen in handen neemt. De strijd 
gaat door tot Duitsland weer vrij is! Daarom zijn ze daar: de getrouwen, de Oude 
Strijders. Ze zijn gebleven wat ze altijd waren. 
    
Maar wat kan de gemiddelde burger dat allemaal schelen? Hij denkt dat we vrij 
zijn omdat hij nog nooit een afwijkende gedachte heeft gehad en dus niet weet hoe 
daarop gereageerd wordt. Hij kan zich niet voorstellen hoe het voelt als de politie 
minstens één keer per maand je huis komt doorzoeken - meestal nog steeds zonder 
huiszoekingsbevel - op zoek naar hakenkruisposters. Hij denkt dat hij in een 
democratie leeft omdat hij zoveel politieke groeperingen op straat ziet en zich niet 
realiseert dat de belangrijkste ontbreekt, die ooit 12 jaar lang de belichaming van 
de Duitse essentie was en nu begraven ligt onder een berg leugens. Hij ziet niet dat 
organisaties zoals de ANS, die niet verboden zijn, desondanks voortdurend worden 
tegengewerkt en geterroriseerd totdat het uiteindelijk tot een explosie komt, zoals 
op 22.7.78, toen de stormtroepen van de ANS veertig minuten lang een 
vergaderplaats hielden tegen honderd politieagenten! Hij ziet dit allemaal niet, de 
West-Duitse Michel, het kan hem niets schelen en toch:  
    
Ook hij begint te beseffen dat er veel moet veranderen. Dat is te zien aan de 
groeiende ontgoocheling over politieke partijen, aan de toename van 
burgerinitiatieven en protestbewegingen, aan de dalende opkomst. Een tijdperk 
loopt ten einde, de oplossingsmechanismen van het kapitalistische systeem falen, 
het communisme biedt slechts een glansloos alternatief zonder aantrekkingskracht. 
Er is iets nieuws nodig om het geheime verlangen van dit in wezen romantische 
volk te bevredigen. Een revolutionaire beweging die de mens als mens respecteert 
en hem als kameraad van het volk insluit in de stroom van miljoenen 
gelijkgestemden die samen naar een groot doel streven! Een beweging waarin er 
geen privileges van geboorte of status meer zijn, maar alleen Duitsers die - ieder 
op zijn plaats - iets bijdragen aan het succes van het geheel. Een nationale 
gemeenschap waarin niemand alleen en eenzaam hoeft te zijn, die de pijnlijke 
tegenstelling tussen het individu en de gemeenschap opheft. Er is een beweging 
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nodig die nastreeft wat voor andere volkeren allang vanzelfsprekend is:  
    
Om alle mensen met hetzelfde bloed, dezelfde taal, cultuur en geschiedenis in één 
rijk te verenigen. Er is maar één beweging in de Duitse geschiedenis die dit alles 
heeft bereikt: het nationaalsocialisme! 
    
En er is maar één groep in Duitsland die dit doel duidelijk en onversneden 
nastreeft:  
    
De Duitse Vrijheidsbeweging, de nationaalsocialisten van de nieuwe 
generatie! 
    
Wij zijn nationalisten omdat we voor Duitsland eisen wat vanzelfsprekend is voor 
alle andere volkeren van Europa! Zelfbeschikking en vrijheid, zowel intern als 
extern! Wij zijn nationalisten omdat het ons niet bevalt dat we economisch 
afhankelijk zijn van buitenlandse mogendheden die nog maar een paar decennia 
geleden hun krachten bundelden om Duitsland te vernietigen; omdat het ons niet 
bevalt dat deze mogendheden nog steeds duizenden bezettingssoldaten op ons 
grondgebied hebben gestationeerd, dat ons leger geen eigen generale staf mag 
opbouwen en direct ondergeschikt is aan de NAVO; omdat we het niet leuk vinden 
dat er miljoenen en miljoenen van Duits belastinggeld aan buitenlandse staten 
worden betaald, dat we hebben betaald voor de oorlogen van de Joodse staat en 
ook voor de Vietnamoorlog, de wreedheden van zwarte terroristen en de gouden 
badkuipen van Afrikaanse stamhoofden. Wij zijn nationalisten omdat we geloven 
dat onze politieke macht in de wereld moet overeenkomen met onze economische 
macht; omdat we ervan overtuigd zijn dat Duitsland een wereldmacht moet zijn 
om zijn taak in de wereldgeschiedenis te kunnen blijven vervullen: 
    
Om schildwachten naar het Oosten en speerpunten van de blanke wereld te zijn! 
    
Wij zijn socialisten omdat we tegen het idee zijn dat opleiding en connecties alles 
zijn en bekwaamheid en ijver niets; dat de één een zeer gerespecteerde professor is 
en de ander een belachelijk gemaakte vuilnisman, hoewel de vuilnisman zijn werk 
misschien beter doet en nuttiger is voor de gemeenschap dan de professor die 
marxistische zinnen in de hoofden van werkloze, verveelde, linkse studenten stopt 
- burgerlijke jongens. Wij zijn socialisten omdat we het rampzalig vinden dat een 
steeds kleiner deel van de bevolking de volledige macht krijgt over de economie, 
tenzij die al in buitenlandse handen is. Wij zijn socialisten omdat we vinden dat de 
economie de politiek moet gehoorzamen en niet de politiek de economie, zoals nu 
het geval is. Wij zijn socialisten omdat de reguleringsmechanismen van het 
liberale kapitalisme falen en de macht om over de productiemiddelen te 
beschikken niet in de handen van particulieren thuishoort. Economische planning 
is nodig om de groteske dwalingen van het recente verleden te corrigeren. Wij zijn 
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socialisten omdat we zien dat de situatie vandaag slechter is dan 10 jaar geleden 
en iedereen voelt dat deze trend zich voortzet:  
    
Er moet een fundamentele verandering komen! Het kapitalistische tijdperk loopt 
ten einde; het blijkt steeds minder opgewassen tegen de problemen van de 
toekomst. Het communisme loert ver naar het oosten, klaar om de verlosser te 
spelen met glinsterende frasen. Maar het bevat slechts slavernij en nog meer 
corruptie, wanbeheer en klassenheerschappij. In deze ontwikkeling dreigt het 
Duitse volk verpletterd te worden. Het is noodzakelijk om de resterende energie 
van dit volk te verzamelen, te bundelen en naar een doel te leiden:  
    
De nationale en sociale bevrijding van Duitsland! 
    
Nu al delen wij nationaalsocialisten het gevoel van ontevredenheid met een steeds 
groter deel van de bevolking. Dit leger van ontevredenen is onze doelgroep. Maar 
hoe kunnen we hen duidelijk maken dat niet alleen dit systeem hen voorliegt, maar 
dat ook kerken, sekten, vakbonden en protestbewegingen slechts 
schijnoplossingen bieden, dat de revolutionaire krachten vastlopen omdat ze niet 
herkennen waar ze thuishoren? Het nationaalsocialisme ziet zichzelf niet als een 
starre, dogmatische partij; het is een levende beweging, een reservoir van de beste 
energieën van een heel volk. Het is veelzijdig net als dit volk en richt zich 
gelijkelijk tot alle lagen en groepen van dit volk. Het nationaal socialisme heft de 
tegenstrijdige belangen van strijdende partijen op door ze allemaal in te bedden in 
het staats- en nationale organisme, dat doordrongen is van één wil, één doel! 
    
Onze beweging brengt de kennis over dat we deel uitmaken van een gemeenschap 
- veilig - en streeft er vervolgens naar om op deze basis passende oplossingen te 
vinden. Maar niet de oplossingen zijn doorslaggevend, maar het idee van de 
Volksgemeinschaft. Wij bieden geen recepten aan, wij zijn geen wondergenezers, 
wij zijn vaderlandlievende Duitsers die weten dat niets onmogelijk is voor een 
volk dat gelukkig is en in zichzelf verenigd, dat hier de sleutel ligt om de toekomst 
te beheersen. Alle andere groepen formuleren sofistische programma's, proberen 
deelproblemen op te lossen en verspillen hun tijd met lapwerk! Nationaal 
socialisme is de wil van een volk om te overleven. Het alternatief is: nationaal 
socialisme of ondergang! 
    
Er zijn veel mensen in dit land die het in principe met ons eens zijn, maar door 
hun aangeboren traagheid en lafheid vinden ze steeds nieuwe excuses. Ze zeggen 
:     
"Jullie zijn met te weinig en hebben iedereen tegen je." 
     
We zeggen dat er een slecht principe is:  
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"Miljoenen hippies kunnen zich niet vergissen, daarom eisen we hoofdluis!" 
    
En er is een goed principe:  
    
"Als je van Duitsland houdt, zet je dan in voor de Duitse vrijheidsbeweging en 
daarna zullen we samen nadenken hoe we kunnen winnen." 
    
Het ene is de comfortabele weg naar overgave, het andere de steile weg die leidt 
naar de strijd, waarvan we de uitkomst niet kennen. De beslissing valt altijd tussen 
actieve minderheden, dat laat de geschiedenis ons zien. Wij zijn zo'n minderheid, 
maar we zijn goed georganiseerd, bereid om offers te brengen en we weten dat het 
volk op een dag achter ons zal staan, net zoals ze achter Adolf Hitler stonden. Een 
beweging groeit uit vervolging, dat zien we elke dag bij onszelf en daarom ben ik 
niet bang voor de overwinning! Dan zeggen velen tegen ons:  
    
"Jullie imiteren slechts een dood verleden. Het nationaalsocialisme is in 1945 
onherroepelijk ten onder gegaan". 
    
Iets dat zoveel jonge mensen inspireert en in staat stelt om het ultieme offer te 
brengen, is niet dood! Ideeën sterven niet. Zeker niet:  
    
De geschiedenis herhaalt zich niet in precies dezelfde vorm. Maar dat is niet waar 
het ons om gaat; het zijn niet staatsvormen en organisatienamen die ons bewegen, 
maar de fundamenten, de ideeën van het Derde Rijk, die vandaag de dag 
relevanter zijn dan ooit tevoren. Nooit eerder was een beweging die met geweld en 
terreur werd neergeslagen achteraf gezien zo juist als het nationaalsocialisme: 
  
Het nationaal-socialisme waarschuwde tegen rassenvermenging en buitenlandse 
immigranten - vandaag de dag hebben bijna alle staten in de blanke wereld 
rassenproblemen! En in Duitsland gaan waarschuwende stemmen op als er 
gesproken wordt over de tweede generatie buitenlandse arbeiders, het proletariaat 
van de toekomst. 
  

Het nationaal-socialisme waarschuwde voor de macht van het wereldjodendom - 
vandaag de dag controleert het zionisme bijna alle westerse regeringen. De 
Amerikaanse en West-Duitse regeringen dansen tenminste volledig naar de pijpen 
van Wall Street en Jeruzalem! 
  

Het nationaalsocialisme waarschuwde voor ruimtegebrek, dat tot uitsterven zou 
leiden als er niet genoeg leefruimte beschikbaar was - vandaag de dag heeft de 
daling van het geboortecijfer zo'n bedreigende ontwikkeling aangenomen dat zelfs 
democraten flirten met ideeën over geboorteverhogende maatregelen, zonder zich 
te realiseren dat het probleem niet in de pil zit, maar in het gebrek aan ruimte voor 
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80 miljoen Duitsers. We weten uit de biologie dat te veel overbevolking bij 
dieren leidt tot collectieve zelfmoord of tot het stoppen van geboortes, maar we 
weigeren de consequenties te trekken voor mensen! 
  

 Het nationaal-socialisme implementeerde eugenetische maatregelen om de 
genetische make-up te verbeteren - vandaag de dag waarschuwen 
wetenschappers tegen vrije en ongebreidelde, ongecontroleerde voortplanting, 
omdat dit de komende duizend jaar verwoestende gevolgen zal hebben voor de 
genetische make-up van de mensheid: De mensheid wordt dom! 
  

Het nationaalsocialisme realiseerde de Volksgemeinschaft - vandaag de dag 
nemen zelfs de democraten, die anders zo destructief zijn voor de 
gemeenschap, hun toevlucht tot deze oplossing. Ze hebben het echter over 
sociaal partnerschap en hopen dat dit in het huidige systeem net zo zal helpen 
als ooit in het Derde Rijk. Ze vergeten echter dat dergelijke oproepen alleen 
effectief kunnen zijn in gezonde staten. 
  

 Het nationaalsocialisme wilde vrijheid van het buitenland, economische 
autarkie - vandaag klagen mensen over hun volledige afhankelijkheid van de 
wereldeconomie en geven ze de schuld van de economische crisis. 
  
Het nationaalsocialisme realiseerde orde, netheid en discipline - vandaag de 
dag klagen mensen over de onbestuurbaarheid van Westerse democratieën en 
de stijgende criminaliteit. Je zou nog pagina's door kunnen gaan, maar de 
gegeven voorbeelden volstaan. We willen uit het moeras, daarom hebben we 
een NATIONAAL SOCIALISME nodig! 
  



8 


